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Begroeting 
 

We zijn onderweg 
van gisteren gekomen 
met ons levensverhaal 
waarvan God alleen 
de diepste geheimen kent 

 
We zijn onderweg 
naar morgen 
met onzekerheid en hoop 
dat God onze toekomst 
en ons anker is in deze tijd 

 
We zijn onderweg 
lopen hier een tijdje mee 
samen of alleen 
ook met die andere Metgezel 
die de weg, de waarheid en het leven heet. 

 
 
Waarheen leidt de weg + 8 illustraties 1A – 4B: volgens schema hieronder, zie bijlage 
voor afbeeldingen 
https://www.youtube.com/watch?v=Sq_jmrbh40Y 
 
1A Waarheen leidt de weg die we moeten gaan 

Waarvoor zijn wij op aard 
1B Wie weet wat er is achter ster en maan 

Hoe lang duurt nog de nacht 
 

2A Waar ligt het land waar we mogen zijn 
En wat is de taak die ons wacht 

2B Waar is de geest die met ons leeft 
Die ons de vrede geeft 
 

3A Waar staat de poort die ons binnen laat 
En die ons ook beschermt 

3B Hoe veel offers werden er gebracht 
Toch nog blijft het nacht 
 

4A Waar dan is het licht op ons duistere pad 
De hand die ons geleidt 

4B En hoe lang, ja hoe lang nog duurt de tijd 
Dat wij zijn bevrijd 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq_jmrbh40Y


Lezing: Lukas 24: 13 – 17, 32 
  

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat 
Emmaus heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met 
elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek 
waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik 
werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 
Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 
Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar 
deze dagen gebeurd is?’ 
 
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 
 

 
Hij kan zomaar naast je lopen Elisa Mannah 
https://www.youtube.com/watch?v=YaJY5PmjZeo 
 
 
Overdenking  
 
 
Ga met God, door mij gezongen, plus 8 illustraties 1A – 4B, volgens schema 
hieronder, zie bijlage voor afbeeldingen 
 
1A Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
2B met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2A Ga met God en Hij zal met je zijn : 
 bij gevaar, in bange tijden, 
2B over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3A Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
3B in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4A Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
4B in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Gebed 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YaJY5PmjZeo


Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
https://www.youtube.com/watch?v=gjqvLlSAWPg 
 
 
Zegenbede  
 

Moge de weg  
voor u een begaanbaar pad zijn, 
moge de wind  
u steeds in de rug waaien, 
moge de zon met zijn warmte  
u in het gezicht schijnen, 
en de regen  
op milde wijze uw velden besproeien, 
en moge God u,  
tot wij elkaar opnieuw ontmoeten, 
bewaren in de palm van zijn hand. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjqvLlSAWPg

